Marc Aurele, Pensees pour moi-méme,

lleme siecle.

1.
Certaines choses ont du sens. Est-ce que je reconnais
le sens de certaines choses dans ma vie?

2. Il est un ordre universel.

3. “Embrasse peu d'affaires, a-t-on dit, si tu veux vivre
en joie.” Marc-Aurele, Pensées pour moi-méme, Livre
IV, XXIV. (pensée de Démocrite).
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Marcus Aurelius, Persoonlijke notities, lle

eeuw.

1.
Sommige zaken hebben een betekenis. Herken ik de
betekenis van bepaalde gebeurtenissen in mijn leven?

2. Er is een universele orde.

3. "Omarm weinig zaken, zo wordt wel gezegd, als je in
de vreugde wilt leven." Marcus Aurelius, Meditaties,
Boek IV, XXIV. (gedachte van Democritus).
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